Boekpresentatie groot succes
Openingswoord van dr. Cor de Bode, voorzitter Raad van Bestuur

 

Ik wil u allen graag van harte welkom heten in het Sinai Centrum bij deze speciale gebeurtenis. 

Allereerst een speciaal welkom aan mevrouw Kok. Wij stellen het zeer op prijs dat u, als een van de voortrekkers van de methode Feuerstein in Nederland, het eerste exemplaar van het boek: “Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties” in ontvangst wilt nemen.

Ook van harte welkom Rabbijn Jacobs, de heer Jan de Ruijter van de uitgeverij , de heer Levi, voorzitter van de Raad van Toezicht en natuurlijk de beide auteurs, Piet van Dijk en Emiel van Doorn en familieleden.

 

Wellicht heeft u zich afgevraagd waarom het verschijnen van een boek op de toch al zo overvolle boekenmarkt voor het Sinai Centrum aanleiding is om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Daar zijn vier redenen voor:

 

De eerste reden is dat wij het belangrijk vinden dat er met dit praktijkboek, werkboek voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, concrete handvatten gegeven worden voor een ontwikkelingsgerichte benadering voor mensen met een verstandelijke handicap op een toegankelijke manier. Ik vind nog steeds het begrip ‘handicap’ beter dan het begrip ‘beperking’. Dat heeft te maken met mijn overtuiging dat mensen met een verstandelijke handicap niet beperkt zijn of beperkt zouden moeten worden. Er is wél sprake van een handicap die het zich willen ontwikkelen extra moeilijk maakt, zowel voor diegene die de handicap heeft als ook voor hen die met iemand met een handicap om moeten en willen gaan. De handicap is eigenlijk voor alle betrokkenen een hindernis, een barrière en een handicap in het contact en in de ontwikkelingsopgave. In die zin ontwikkel je beiden aan dezelfde handicap. En we weten vanuit de golfwereld: hoe hoger de handicap hoe meer behendigheid, vaardigheid en oefening nodig is. Dit werkboek geeft praktische handvatten om je met elkaar als gelijkwaardige partners te oefenen en te bekwamen in het ontwikkelen van alledaagse maar broodnodige vaardigheden.

 

Een andere reden waarom wij het belangrijk vinden is dat het de methode Feurstein opnieuw in de aandacht brengt en propageert. Dat is belangrijk omdat het een methode is die gelooft in de ontwikkelingspotentie en de veranderbaarheid van het cognitieve functioneren van iemand met een verstandelijke handicap én tegelijkertijd de begeleider, de ouder of elke andere persoon die een bijdrage wil leveren, een instrument geeft om een bijdrage te leveren aan die veranderingsprocessen. Het is een methode die mogelijkheden vergroot in plaats van beperkt. Het is een benadering die mensen stimuleert hun vermogens optimaal uit te buiten en te benutten. En hier op het Sinai Centrum is gekozen om vanuit die visie het handelen te gaan inrichten. Gericht op het vergroten van het gevoel van eigenwaarde bij de mensen die een beroep doen op onze hulp. Het stimuleren van eigen opvattingen en standpunten! Het bewustzijn ontwikkelen van veranderbaarheid en groeikansen! En het oefenen in optimisme. En omdat wij beseffen dat wij nog slechts aan het begin staan van het, in alle onderdelen van het leven, aanbieden van ontwikkelings-stimulansen, is zo’n concreet werkboek een extra stimulans!

 

De derde reden is dat deze boekpresentatie gelegenheid biedt om aan elkaar en aan een ieder die het horen wil nog eens opnieuw te verwoorden dat wij in het Sinai Centrum cliënten met een verstandelijke handicap in de eerste plaats zien als gelijkwaardige medeburger, gelijkwaardige medemens, die recht heeft op een stimulerende ontmoeting, die recht heeft op een benadering waarbij positieve zingeving en geloof in volwaardige ontwikkeling centraal staan als wederzijdse opgave voor hulpvrager en hulpverlener. Veel te lang is er vanuit gegaan dat mensen met een verstandelijke handicap beperkt zouden zijn in hun menszijn en daarom beperkt zouden mogen worden in hun ontwikkeling. Maar neem van mij aan: het zijn vaak onmacht, beperkingen van de hulpverlenende omgeving en de onhandigheid van de maatschappij die gelijkwaardigheid, integratie en ontwikkelingskansen beperken. Ook binnen het Sinai Centrum is nog veel te leren op dit gebied maar ik denk dat er echt voor een ieder de opgave ligt om met behulp van deze methode nieuwe kansen te creëren voor jezelf en de ander. Ik nodig iedereen uit daar enthousiast mee te beginnen of mee door te gaan. En misschien zijn er dan vele fladderende vlinders die uiteindelijk een storm veroorzaken. Zoals de laatste zin van het boek luidt.

De vierde en laatste reden om deze boekuitgave met een feestelijk tintje en extra aandacht de wereld in te schieten is om een geweldig compliment te geven aan de beide auteurs. Ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om als echte praktijkmensen jezelf te dwingen woorden te geven aan datgene wat je in je werk doet. Piet en Emiel, jullie zijn beiden echte werkers in het veld die niet zo maar een methode opschrijven, maar die woorden hebben gegeven aan de dagelijkse worsteling van het eigen leerproces. Daardoor maak je jezelf navolgbaar en ook kwetsbaar en dat is moedig. Bovendien is schrijven vaak niet de eerste passie van praktijkmensen. Jullie zijn daarin wonderwel geslaagd. Proficiat daarmee! Met het eindresultaat zul je als auteur nooit helemaal tevreden zijn en vaak zullen jullie nog denken misschien hadden we dit of dat toch iets anders moeten opschrijven. Maar troost je dan met de gedachten dat er ook voor jullie nog volop nieuwe ontwikkelingskansen komen in deel 2, deel 3, deel 4, etc.

 

Bedankt en nogmaals proficiat met dit fantastische werkboek ! 
